VROOM AANDENKEN
AAN DE HEER

EUGENE
VAN CAUWENBERGE

echtgenoot van
mevrouw Maria De Wolf

Geboren te St-Maria-Lierde op

21 januari 1910 en godvruchtig overleden
in het A.Z. te Gent op 16 november 1974
Gesterkt door de H. sakramenten der
zieken

Oud-strijder 1940-1945 - Krijgsgevangene

Voor de eer die U hem bracht en de
moed die u ons toewenste danken u
mevr. Eugéne Van Cauwenberge-De Wolf
dhr en mevr. Etienne Van Cauwenberge-
Van Grotenbrulle en de families

Van Cauwenberge, De Gendt, De Wolf
en Vekeman

Heer, U hebt onze echtgenoot en vader
tot U geroepen om hem het eeuwig
welzijn te geven als loon voor al het
goede dat hij in zijn leven deed: U hebt
ons diep beproefd, doch wij zeggen :
Uw Heilige Wil geschiede.

Om Eugéne te bestempelen zouden wij
maar één woord kunnen gebruiken :
WERKER, harde, noeste, bestendige
werker, zijn leven lang, van morgend tot
avond, om het geluk van zijn familie.

Voorbeeldige echtgenoot, wijze vader,
goed voor zijn werkvolk, zo was hij
ieders vriend, altijd bereid tot
dienstvaardigheid. Buitengewoon was
zijn liefde voor zijn kleinzoon Johan.

Dierbare echtgenote, lieve kinderen en
kleinzoon, beste broer, zusters en alle
familieleden, ik waak over U van uit de
eeuwigheid: ik reken op U om te offeren
en te bidden voor mijn zielezaligheid en
dank U voor uw rusteloze zorgen.

DRUK. BAZAR ST.-JOZEF ZOTTEBEM




