" Verlicht mijn ogen, opdat ik niet wegzinke
in de slaap van de dood en mijn vijand niet
zegt : Ik heb hem overmeesterd.”

- s (liturgie 4e zondag na Pinksteren)

OPDAT DE HEER VOOR HEM NU WORDE
BEVRIJDING, LEVEN, OVERWINNING
BID VOOR DE HEER

Florent Van Cauwenberge
echtgenoot van Mevrouw
ELIANEDEGEYTER
geboren te Nederbrakel op 15 juni 1917 overleden
te St.-Maria-Oudenhove op 27 juni 1966, met de
laatste genadevolle zalving en het gebed van onze
Moeder de Kerk.

Hoe ongelofelijk het ook weze, thans bestaat
de dood niet meer voor Florent. Het is voor hem
een woord geworden zonder betekenis. Het is
voorbij, behoort definitief tot het verleden.

Voor hem heeft een ander woord zijn volle
betekenis gekregen : het is het woord " LEVEN .
Alhoewel hij het met zijn hart hier op aarde
trachtte te geloven, nu begrijpt hij pas goed als
een grote zekerheid, zoals St Paulus gezegd heeft:

”” Mijn leven is Christus ".

Dierbare broeders en zusters in de Heer,
die Florent gekend hebt, en ongetwijfeld dikwijls
voor hem zult bidden, stelt u hem a.u.b. niet
voor als een overledene, want dat is hij niet meer.
Wat gij laatst zaagt, was maar een uiterlijk ver-
schijnsel, een kleed dat hij reeds heeft afgelegd,

reed om een andere gedaante aan te nemen.

oge deze gedaanteverwisseling ook stralend zijn
Daartoe kunt gij bijdragen door uw diepgelovig
gebed, alleen of in familiekring.

Eens werd hij bij het doopsel getekend met
het kruis.

In zijn leven, door tegenslag en ziekte werd hij
gelouterd door het dragen van zijn kruis. Heden
moge hij opkijken naar het kruis dat hem de
overwinning heeft gebracht uit dood en zonde.
Laat ons voortaan naar het kruis opkijken met
dat gevoel van dankbaarheid tegenover de Heer,
Hij, die hem ongetwijfeld, zal redden van de
eeuwige dood.

Bidden wij: Heer, wij bevelen U uw dienaar Flo-
rent aan.
Wij bidden U, Heer Jezus Christus,
verlosser van de wereld, hem op te
nemen in het gezelschap van uw pa-
triarchen, want omwille van hem zijt
Gij barmhartig op aarde neergedaald.

en.

Mevrouw Florent VAN CAUWENBERGE, geboren
Eliane PE GEYTER, zijn echtgenote

Heer en Mevrouw Eric VAN CAUWENBERGE-
VAN DEN BERGE en kind,

Mejuffer Anny VAN CAUWENBERGE,
Jongeheer Luc VAN CAUWENBERGE,
zijn kinderen en kleinkind
De families VAN CAUWENBERGE, DE GEYTER, VAN
ELSUWE, FLAMEE,
Zeer ontroerd door Uw blijken van

deelneming, bedanken U hartelijk en
oprecht.

Drukk Jos.De Vleeschouwer, Neerstr. Nederbrakel
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