God wacht op ons
aan de overkant.

Dankbare herinnering aan:
DE HEER

Guy VAN CAUWENBERGE

echtgenoot van Lieve DE WITTE

Geboren te Opbrakel op 18 april 1950 en
overleden in het U.Z. Sint-Rafaél te Leuven
op 6 september 1992.

Gesterkt door het sacrament der zieken.

Lieve, de kinderen en familie danken u
voor uw gebed en troostende blijken van
medeleven.

namis: 25 september 1992 om 19 uur
in de H.Hartkerk te Bevegem.

Sommige dingen zijn moeilijk onder

woorden te brengen. Het gebeurde allemaal
zo vlug. Wij hadden Guy zo graag nog lang bij
ons gehad. God besliste anders.
Guy zijn leven was mooi in zijn eenvoud en
zijn zorg voor zijn geliefden. Zijn geloof en
vertrouwen in God waren zijn sterkte in de
moeilijke dagen.

Dag Guy, dag papa, ons samenzijn
was kort. Wij hebben geprobeerd uw steun en
vreugde te zijn. Wij vergeten u nooit en
bidden : " Goede Vader, geef Guy de eeuwige
rust en neem hem op in uw liefde.”

Lieve, uw grenzeloze steun gaf mij
kracht. Het was goed samen te zijn.

Bart, Sofie en Koen wees lief voor
elkaar en een steun voor mama.
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