Ik behoor aan de Heer in het diepst
van mijn hart, daarom blijf ik op Hem

hopen.
+

In dankbare herinnering aan

mevrouw
Ivonne Van Cauwenberge

weduwe van de heer
Oscar Van Wayenberge
geboren te Deftinge op 6 november
1918 en aldaar overleden op

10 oktober 1994, gesterkt door de
HH. Sakramenten de zieken.

De families

Van Cauwenberge, Van Wayenberge,
De Grauw en Denie

danken U hartelijk voor de gebeden en
blijken van deelneming in hun rouw.

Zo onverwacht is onze dierbare over-
ledene van ons heengegaan. Ivonne
wij zullen je missen, een lege plaats
in uw huis. Gij waart ons steeds nabijj
met uw opgewektheid en blijheid,
gedienstig voor iedereen en meelevend
met geburen, familie en vrienden.
Diep gelovig en vertouwend op het
gebed waart gij verbonden met God.
Moge Onze Lieve Vrouw van den
Oudenberg waar gij zo dikwijls ge-
weest zijt, zoveel heeft gebeden en
kaarsen laten branden, U nu verwel-
komen in de hemel.

Wij zullen je missen, maar wij blijven
verenigd in het gebed.
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