O Heer, Gij hebt de schat van ons leven ontnomen,
maar wij weten dat uw werken ondoordringbaar en vol-
maakt zijn.

VROOM AANDENKEN aan de heer

JOZEF VAN CAUWENBERGE

echtgenoot van Mevrouw MARTHA SIMON

geboren te Nederbrakel op 2 april 1907

en in de Heer ontslapen te Gent

op 14 november 1972

gesterkt door het sacrament van de zieken
en de apostolische zegen.

Veel heeft de mens soms te lijden, na veel zorgen en
werk, nog zielelijden en bekommernis, zowel als
lichaamspijnen en lasten, maanden lang...! Doch,
droeg de Heer ook niet zijn kruis op doorwonde schou-
ders ?

Het leven van de mens op aarde wordt zo dikwijls ver-
kort, dat hij, na veel leed, nog meer tranen doet storten,
omdat deze die hem genegen zijn, de scheiding niet
verwachten ; maar is het eeuwig leven dan niet een
verlossing uit het aardse lijden, waarvoor de Heer ge-
nadig is ?

Beminde echtgenote, zoveel hebben we samen leed en
vreugde gedeeld, zolang nog konden we samen geluk-
kig zijn ; maar lijk de Heer het gewild heeft, is het ge-
schied. Zijn naam zij gezegend.

Beste familieleden, God alleen weet hoe gaarne ik U
zag en hoe gelukkig ik me voelde wanneer Gij gelukkig
waart. En gij beste zusters, dank om uw engelachtige
zorg en medevoelen gedurende mijn ziekte.

We danken de Vader voor zulk een verdienstelijk leven
van deze man die goed was voor de zijnen en allen die
dagelijks met hem in contact kwamen.

Hij ruste in vrede.
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danken U zeer oprecht voor de blijken van genegen-
heid en deelneming in hun rouw en vooral voor uw
vroom gebed.
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