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GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL

JULES VAN CAUWENBERGE

wijlen HENRI & van MARIE VAN DE KERKHOVE
Geboren te Nederbrakel, de 9 Juni 1901,
en er godvruchtig overleden, de 26 November 1949.
Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Erelid van den Bond van het H. Hart.
lid van het Xaverianengenootschap en van de
Confrerie van het H. Sacrament.

Waarom, o Heer, is mijn ziekte hopeloos gebleven ?
‘Waarom alle pogingen van onze godsvrucht en van
de wetenschap vruchteloos 7 Omdat Gij, o Heer, ge-
handeld hebt volgens Uw inzichten en volgens Uw
H. Wil: Uw naam zij er om gezegend.

Jules was een stille en ernstige jongen, al zijn be-
trachtingen waren edel en steeds naar het goede ge-
richt. Hij was godvruchtig : stipt in het volbrengen
van zijn godsdienstplichten, trouw oppasser in de
Bond van het H. Hart en voor alle godsdienstige
vergaderingen. In de familiekring en in het bedrijf
was hij een onderdanige, gedienstige en vlijtige zoon
en broeder. Daar zocht hij ook al zijn vermaak. In
zijn vrije uren ijverde hij nog voor de goede werken
en vooral de missiewerken waren hem duurbaar ;
daaraan besteedde hij zijn spaarcenten. Zijn tijd en
zijn geld heeft hij goed gebruikt; bij God zal hij nu
hoge interesten vinden voor zijn goed geplaatst ka-
pitaal en loon voor zijn verdienstelijk werk en vooral
voor zijn verduldig lijden, 4

Duurbare moeder, ik weet dat mijn afsterven U
pijn zal doen; doch treurt niet uittermate... want gij
weet dat ik gelukkig ben en dat is ons beider be-
trachting. Geliefde broeders en zuster, U dank ik
voor al uw goedheid, uw begrijpen, uw hulp vooral
gedurende mijn ziekte. Blijft goed voor moeder en
weest vader en mijner indachtig in uw gebeden en
heilige missen

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U!
300d. afl.

Zeer gevoelig voor de blijken van kriste-
lijke deelneming en gebeden, betoond bij
het afsterven van

JULES VAN CAUWENBERGE

bieden wij U onzen oprechten dank.

De familie VAN CAUWENBERGE-
VAN DE KEKKHOVE.

Dr. De Ruyver-De Ruyver,” Nederbrakel




