Dankbare herinnering aan

De heer
Valére Van
Cauwenberge

echtgenoot van mevrouw Paula Baguet
Lid van de bond van de weggevoerden

geboren te St-Maria-Oudenhove op
26 april 1924 en overleden te Zottegem in

het A.Z. St.-Elisabeth op 12 augustus 2002.

Begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

Namis in de kerk te St.-Maria-Oudenhove op
maandag 16 september 2002 om 18.45 u

De familie dankt u voor uw gebed en de
blijken van medeleven.

Rouwcentrum Porrez Zottegem

Open was zijn hart,
liefde was wat hij ons leerde.
Open was zijn deur,
voor ieder die in nood verkeerde.
Open was zijn oor,
luisteren was zijn kracht.
Open was zijn geest,
menselijk en zacht.
Open was zijn gemoed,
steeds bereid te geven.
Gesloten zijn zn ogen,
het einde van een zorgend leven.

Bedankt Valére voor de 54 jaren die wij met
liefde en leed hebben gedeeld.

Bedankt pa voor de vele werkies die je zo
graag voor ons opknapte.

Bedankt peter voor wat je ons al gaf maar wij
hadden nog zoveel willen doen samen met jou.
Opa, wij zijn nu nog zo klein maar wij zullen
niets anders dan goede herinneringen horen.

Rust nu in vrede bij je familie
en vooral bij onze Guy.




