VADER, UW WIL GESCHIEDE

Vroom aandenken aan Mijnheer

Victor Van Cauwenberge
weduwnaar van Mevrouw
ANNA VAN KERKHOVE

geboren te St.-Martens-Lierde op 19 juli 1895
en godvruchtig in de Heer ontslapen in de
St. Vincentiuskliniek te Gent op 5 mei 1967,

gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken

en de Pauselijke zegen in articulo Mortis.

IJveraar van de bond van het H. Hart en lid van
verschillende godvruchtige genootschappen.

.'.

De-familién Van Cauwenberge,
Van Kerkhove,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Drukkerij DE VOS - St.-Martens-Lierde

Hij was een werker die wist van aanpakken
en doorzetten. Een man van diep geloof, ijverig
medewerker aan al wat in dienst staat van het
goede en de Kerk, dienstvaardig voor de naaste,
vredelievend en sociaal. Een man die het aan-
dierf de waarheid van het geloof te verdedigen
en overal uit te komen voor zijn christelijke
overtuiging.

Kalm en rustig zag hij de dood naderen, als
een Godsbode die hem roepen kwam naar het
hemels Vaderhuis. Waardig maakte hij zich
klaar voor die grote beslissende stap, door per-
soonlijk te vragen om de HH. Sakramenten der
zieken. Vol vertrouwen ging hij naar de recht-
vaardige Rechter om rekenschap te geven over
zijn leven.

Mijn dierbare kinderen, ik vertrouw erop
dat gij het werk zult voortzetien dat ik be-
gonnen ben in dienst van de Kerk en de even-
mens. lk dank u om uw genegenheid en toe-
wijding. Bidt voor mij dat de Heer mij genadig
weze en de zwakheden van mijn leven zou
vergeven.

Lieve kleinkinderen, de vreugde en de trots
van mijn leven, blijft braaf en wijs. Bidt tot
Jezus, de kindervriend, dat hij grootvader vlug
zou opnemen in het hemels paradijs.

Beste familieleden, vrienden en geburen,
vaartwel. Gedenk mijn arme ziel in uw vroom
gebed en vooral bij de viering van de Heilige
Eucharistie.

H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven,
ontferm U over hem.




