Wat is het leven der mensen op aard ?

‘t Is als een bloem, zij ontluikt en ontblaart,
't is als de rook die men een ogenblik ziet,
die even walmt en verdwijnt in het niet.

1.
TOT TROOSTEND AANDENKEN AAN
DE HEER

Erik VAN CAUWENBERGH

zoon van GASTON
en ANNY STEENHOUT

geboren te Aalst op 8 juli 1960 en overleden
bij een smartelijk ongeval te Haaltert op 30
september 1979, gesterkt door de H. Sakra-
menten der zieken in extremis.

Nu de plannen voor zijn toekomst stilaan be-
gonnen vorm te krijgen, werd deze werkzame,
levenslustige en attentievolle jongen, in de
bloei van zijn leven, in een oogwenk wegge-
rukt uit de kring van zijn dierbaren en vrien-
den.

Heer, U hebt onze Erik tot U geroepen. We
kunnen het moeilijk begrijpen en nog moei-
lijker verwerken. Maar met een bloedend hart
buigen wij ons voor het zware kruis, dat we
in vereniging met Jezus kruis en lijden zul-
len trachten te aanvaarden.

Mijn goede ouders en grootouders, van wie
ik zo veel hield, mijn onverwacht heengaan
heeft mij de gelegenheid niet gegund u mijn
dankbaarheid te betuigen voor alles wat u
voor mij hebt gedaan. « Wilt toch uw tranen

drogen en kijkt, daar wacht uw kind, en kijkt
hemelwaarts. » G.G.

Beste broer, wees de troost van vader en
moeder, beur hen op en bid dagelijks de Heer
om genade en sterkte.

Dierbare kameraden en vrienden, hebt dank
voor uw genegenheid en vriendschap ; bidt
toch al eens voor uw vroegtijdig gestorven
vriend.

Heer, moge uw grote goedheid U ontfermen
over hem en wees de sterkte voor zijn naast-
bestaanden.

De namis zal opgedragen worden op vrijdag 2
november 1979, om 9 u. 30.

De families VAN CAUWENBERGH,
STEENHOUT, STERCK en MONNIER,

danken U oprecht voor uw blijken van
innige deelneming in hun rouw.
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