Moeders sterven niet
zij leven voort in hen die zij liefhebben.

Heer, we zijn u dankbaar

Haar leven was voor deze goede vrouw en moeder
Eenvoud en voor de wonderbare gave van liefde
Liefde die van haar is uitgegaan
en
Gans haar leven was één en al zorg,
Trouw.

zichzelf vergetend voor een ander

heeft zij haar levenstaak vervuld,
MEVROUW en vol overgave aan Uw heilige wil,

de lasten van de oude dag gedragen.

ANNA VAN CAUWENBERGHE .
In stille uren van gebed
was zif met U en iedereen verbonden.
echtgenote van de Heer Jozef DE COOMAN Hoe meer haar krachten afnamen,
Geboren te Ninove op 25 september 1912 hoe dichter zij vertrouwvol groeide
en thuis overleden op 14 november 1992, naar de eeuwige ontmoeting met U.

gesterkt door het H. sacrament der zieken

en de Pauselijke Zegen. Lieve echtgenoot, kinderen en kleinkinderen,

heel graag was ik nog bij jullie gebleven,

het mocht niet zijn.
De families : Mijninnigste wens : " Blijf één, wees vriendelijk
VAN CAUWENBERGHE, DE COOMAN, en geduldig voor elkaar ".
DE BISSCHOP en VAN RUYSKENSVELDE Door jullie liefde is hetleven voor mij de moeite
danken U voor uw blijken van deelneming. waard geweest.
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