+
BID VOOR DE ZIEL
van de Heer

Emiel Van Cauwenberghe
echtgenoot van Mevrouw
Christiane GOSSEYE,

geboren te St.-Maria-Oudenhove op
21 februari 1938 en overleden te
Nukerke op 19 juni 1971.

Ons leven hangt maar aan een draad,
wie weet er waar hij gaat of staat,
wanneer de dood zal komen,

of hoe dat hem, bij nacht of dag,
bij horenstoot of wapenslag,

zijn ziele wordt ontnomen.

(G. Gezelle).

Wij bidden en voelen innig mee
met dit diep getroffen talrijk en jong
gezin : wat een wrede en pijnlijke
slag : moeder en haar kinderen zien
vader niet meer thuiskomen. Woorden
van troost zijn onbeholpen en stun-
telig. Wij kunnen hier alleen betrou-
wend naar boven zien : God, onze
Vader, Gij alleen kunt hier troost
brengen.

Duurbare echtgenote, mijn heen-
gaan moet hard zijn nu gij alleen
staat voor de zorg van onze kinderen.
Ik hield van U en van onze kindjes.

Duurbare familieleden, weest een
steun voor Christiane en bidt allen
voor mijn zielerust.

H. Hart van Jezus, wees mij barm-
hartig.

De families Van Cauwenberghe, Gos-
seye, Van Lierde, Roelandt,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken
van deelneming en danken U.

Druk. De Vleeschouwer, Brakel




