Het leven is ons gegeven om God te zoeken, de
dood om Hem te vinden, de eeuwigheid om Hem te
bezitten.

+
BID VOOR DE ZIELERUST

van

Mevrouw Irma Van Cauwenberghe

weduwe van

Mijnheer Alfons Herpelinck,

geboren te Mater, de 25 augustus 1876, en godvruch-
tig overleden te Velzeke, de 5 juni 1960, bediend met
de HH. Sakramenten der zieken.
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Lid van verscheidene godvruchtige
Genootschappen.

De Heer had haar begaafd met een schone ziel ;
ongeveinsd, minzaam. - Bezield met kristelijke overtui-
ging en rotsvast geloof.

Wij beminden haar om de goedheid van haar hart,
de minzaamheid van haar karakter, vol zorg voor
haar huisgezin en familie.

Kom gezegende Mijns Vaders, neem bezit van het
loon dat U is voorbestemd in de hemel.

Duurbare broeder, schoonbroeder, schoonzusters
en familie, hebt dank voor uwe genegenheid en zor-
gen om mij. Weest mij indachtig in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen in U. (300d. afl.)
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Ename — Em. Vander Stuyft-Taverniers
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