Geloofd zij Jezus-Christus Amen.
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BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Madeleine VanCauwenberghe
Echtgenote van Mijnheer
André Van Wambeke
geboren te Maarke-Kerkem de 2 Juni 1909 en
godvruchtig overleden te Schorisse de 8 Feb. 1956.
Voorzien van al de Troostmiddelen onzer Moeder
de H. Kerk
en de Pauselijke Zegen « in articulo mortis. »
Lid van de Bond van het H. Hart,
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Vé6r het graf van een moeder kunnen we niet anders
dan bittere tranen storten, omdat we weten wat een
moeder is voor haar gezin: geluk en zegen in voor-
spoed, troost in tegenspoed.
Als christene vrouw heeft ze voor haar echtgenoot
en kinderen in liefde gedaan wat ze te doen had. Be-
stendig was ze bekommerd voor de vooruitgang van
haar gezin. Ze aanzag het als haar zwaarste plicht haar
kinderen die opvoeding te bezorgen, die hen in staat
zou stellen als overtuigde christenen door het leven
te gaan. Maar die plicht groeide uit tot een liefde-

« dienst. In edelmoedige offervaardigheid gaf ze zich
totaal aan haar huisgezin en schiep er door haar moe-
derliefde een sfeer van huiselijkheid en vertrouwen.
Door haar bescheidenheid en eenvoud wasze voor
de haren een standvastig goed voorbeeld.
Ze kende een diep geluk in de nabijheid van de haren.
Haar hart mocht jubelen om de weelde van haar moe-
derschap en de fierheid over haar kinderen die tot het
laatste ogenblik met spontane liefde over haar ziekbed
nederbogen.
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Dierbare Echtgenote en lieve Moeder: Gij waart
onze beste steun, hoe diep behoefden we nog Uw
moederlijke zorgen! Wij zullen grootmoedig ons
hoofd buigen voor Gods aanbiddelijke Wil. Het is
onze troost te weten dat Uw waakzaam oog ons leven
blijft volgen van hierboven. We zullen er voor zorgen
dat de schoonheid van Uw leven zich voort zal zetten
in het onze.

Wij, Uw kinderen zullen ons eensgezind rond Vader
scharen. Voor hem is de beproeving misschien nog
het hardst. Onze kinderlijke genegenheid zal zijn
kommer en nood verzachten om dit kruis met kris-
telijke gezindheid te dragen.

Naast de Priesters die haar ziel gaarne zullen aanbeve-
len aan de Goddelijke barmbhartigheid, zullen wij
bidden voor een blij wederzien in de Hemel.

Dr. Portois, Schorisse:
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Mijnheer André VAN WAMBEKE;

Mijnheer & Mevrouw Remi VAN DEN HEULE-
VAN WAMBEKE;

Mejuffer Godelieve VAN WAMBEKE; &

Mijnheer Paul VAN WAMBEKE;

Mejuffer Jos¢é VAN WAMBEKE;

Mejuffer Marleen VAN DEN HEULE;

De tamilie VAN CAUWENBERGHE -ROMAN

De familie VAN WAMBEKE-DE LANGHE;

Danken innig om uw gebeden
en blijken van deelneming.




