DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Maria VAN CAUWENBERGHE

geboren te Zegelsem op 31 augustus 1942
en plots overleden te Oudenaarde
op 8 december 1986.

Gesterkt door de gebeden uit de zieken- en
stervendenliturgie.

De spoedige dood van Maria zal voor ieder
van ons een mysterie blijven. God alleen
doorpeilt de diepe roerselen der ziel en
weet wat er omgaat in een mens.

Als jong mens droom je van een ideale toe-
komst. Hoe schoon je plannen en dromen ook
zijn, en als je iets ouder wordt, ervaar je
hoeveel er kan uitgevoerd worden en hoeveel
niet.

De groei naar realisme gaat overigens niet
zonder schokken. Het is pijnlijk de harde
realiteit van het leven te ontdekken en te
verwerken.

Maria was een brave vrouw. Hoe gelukkig
ontving ze niet de Hoogdag in het ouderlijk
huis. Haar laatste reis dit jaar was naar

Frankrijk, om daar tot Maria te bidden. En
nu op het feest van O.L.Vrouw is zij voor-
goed verenigd met Maria en alle Heiligen.
Wij bewaren haar in onze herinnering en wij
noemen haar in ons gebed.

Wij buigen het hoofd en met een versuft
gemoed in het hart en vol pijn bidden wij
dat de Heer haar opneemt in zijn eeuwige
glorie.

Lieve moeder en familie, bij U allen was ik
een kind ten huize, en dat was voor mij een
grote vreugde. Daarvoor ben ik u dankbaar.
Kurt en Karin, ik blijf je volgen op de weg
van uw levensdroom, doe je best en denk
soms eens aan moeder.

Aan alle goede buren en vrienden dank.

De families
VAN CAUWENBERGHE, DONCKERWOLKE,
danken U.

Namis : zondag 11 januari 1987 om 9.30 uur.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel
Begrafenissen-Crematies A. Marroyen, Brakel




