Het lijden uit Gods hand aanvaard, is de zekere weg
naar de Hemel.
_l-

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

~Marie Van Cauwenberghe
echtgenote van Mijnheer
Emiel De Ruyver

geboren te Anderlecht de 22 October 1900,
en overleden te Heist-Duinbergen de 10 Februari 1954.

Gezalfd met de H. Olie.
Lid van verscheidene godsdienstige genootschappen.

Zo groot het verlangen en de wil om te leven, zo
groot ook de zekerheid dat eenieder sterven moet,
zo groot ook de onzekerheid waar en wanneer dit
gebeuren zal. Willen leven en moeten sterven is de
grote tragiek van ieder mensenleven. Alleen ons kriste-
lijk geloof weet daaraan een verklaring te geven. In
het licht van ons geloof is sterven geen onverklaar-
baar noodlot meer. Kristus heeft het geleerd en het
met zijn verrijzenis bewezen dat voor wie in Kristus
sterven, de dood wel het einde van het aardse, maar
ook het begin is van het eeuwige leven bij O. L. Heer.

De dierbare overledene was een diep gelovig mens,
zodat al haar lijden en gebrek aan gezonde levens-
kracht, geen louter ramp waren, maar een gelegen-
heid om rijk te worden aan verdiensten voor de
eeuwigheid. Zij was een goede vrouw, en haar zorg
en genegen toewijding brachten vreugde en geluk in
haar huis. Nu heeft de Heer haar tot zich geroepen,
voor haar man en naar de mening van de mensen
misschien wel te vroeg, maar wat verdiensten en ge-
steltenis betreffen was ze zeker steeds bereid.

Duurbare echtgenoot en familieleden, het was
jammer voor mij U tot last te moeten zijn, daar
waar huishoudelijke zorgen mijn taak waren. Ik
dank U voor de zeer goede zorgen, die zoveel blijken

waren van liefde en genegenheid. Vooral voor U,
mijn echtgenoot, zal ik bidden bij de Heer om grote
moed. Voor U gaat het leven verder. Draag de be-
proeving van mijn heengaan met geloof en sterkte,
wetende dat ik op U wacht in de hemel.
Genadige Jezus, geef haar de eeuwige rust.
300 d. afl.

Zeer getroffen door Uw blijken van
diep christelijk medevoelen, bieden U
hiervoor hun welgemeenden dank :

Mijnheer Emiel DE RUYVER ;

De familién VAN CAUWENBERGHE,
DE RUYVER, BUYLE en VAN DE
CAPELLE.




