De zielen van de rechtvaardigen

zijn "in Gods handen.

+

Dit weze een vroom aandenken aan

DE HEER

Nestor, André VAN CAUWENBERGHE
echtgenoot van Maria, Julia, Sebastiana
DE TEMMERMAN,

geboren te Maarke-Kerkem op 2 september 1911
en plotseling overleden te Elst op 27 januari
1982,

gezalfd met de H. Olie der stervenden.

Lid van de Duivenmaatschappij.

Totaal onverwacht is André door de dood
gepakt, overgang naar nieuw leven.

Weer ervaren wij de broosheid van het
leven, de onzekerheid van het uur van ster-
ven. André was meer een huisduif, liefst
thuis, bezig met zijn duiven; «lk zie =zo
geren mijn duivenkot » ; en met het leven in
en om 't hof. Hij was een plichtsbewust ge-
lovige, met een wijze aandacht en liefdevolle
belangstelling voor de groei en bloei van
de gewassen. In beroepsverband ging hij be-
reidwillig en sociaal voelend, van goeden
huize uit, bij de boeren dorsen op 'terf,
later op de korenvelden om van lieverlede
't loonwerk volledig over te dragen aan zijn
familieleden. 't Is goed plots slapen te gaan

als in Gods schuur geborgen ligt 't graan van
een edele levenswandel en als op Gods land
't nakroost zorgt voor nieuwe oogsten.

Heer, onze God, wij danken U voor alles
wat deze overledene in ons leven heeft
gegeven. Wij bidden dat het goede onder ons
gedaan niet verloren zal gaan maar vruchten
dragen. Reken hem zijn tekorten niet aan.
Laat hem bij U het eeuwige leven delen
met onze overledenen.

Dierbaren, de pijn van dit plotse afscheid
mag U niet ontredderen. De dood hoort bij
het leven zoals doornen bij rozen. Blijft ver-
enigd rond moeder. In onze trouw aan huis
en haard ligt het geluk.

Beste vrienden en geburen, wil uw gene-
genheid nu omzetten in eenvoudig gebed,
vooral in de H. Mis, dan wordt ons af-
scheid eens een herontmoeting bij God.

Gegroet o Kruis, onze enige hoop !

De families
VAN CAUWENBERGHE, DE TEMMERMAN,
ROMAN, VAN CAUWENBERGHE,
danken U voor de blijken
van kristkelijke deelneming.

Begrafer.issen Amand Marroyen, Brakel
Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




