Hij had de zware last op zich geladen
een eerlijk man te zijn
in woord en daad. M.G.)

+
BID VOOR DE ZIEL

van mijnheer

Theodoor

VAN CAUWENBERGHE

weduwnaar van mevrouw Eugenie DE PRIJCK,

geboren te St. Martens-Lierde de 22 maart 1872
en godvruchtig overleden te Michelbeke
de 17 september 1956,

gesterkt door de laatste h. Sacramenten.
Lid van de Bond van het H. Hart.

Dor was een van die mensen wier naam met
het aanschijn van een dorp verbonden is. Zijn
naam betekent gift van God : hij was een wel-
daad voor het dorp.

En op een schone rajaarsnacht, toen de mor-
genster het feest van St. Franciscus' kruiswon-
den aankondigde, heeft hij als oude vader « af-
stand van daad en tijd gedaan ».

De nood der tijden en het harde boerenwerk
hadden zijn wil en zijn handen gestaald. Wel en
wee hadden zijn karakter en zijn woorden ge-
spitst tot een aantrekkelijke geestigheid, die de
glans is van goede zielen.

Het deugdzaam opgroeien der kinderen in een
verwilderde wereld had zijn aangezicht getekend
met rust en vrede. De godsdienst was bij hem

-

geen uiterlijk vertoon maar een dxepgewor(elde
levenshouding, die iedereen stichtte, en in zijn
herberg gold nog de leuze « God ziet mij ».

Tot zijn laatste ademtocht deelde hij het leed
van anderen en wilde hij niet klagen noch ie-
mand tot last zijn.

Teergeliefde kinderen en kleinkinderen, weent
niet, want ik ben nu in de Hemel bij God en bij
moeder. Gaat schoon door het leven! Wij ver-
wachten U!

Beminde dochter, de goede God zal U hon-
derdvoudig vergelden wat gij voor mij hebt
gedaan.

Beste familieleden, vrienden en kennissen, tot
weerziens !

Mijn Jezus, barmhartigheid !

Mevrouw Emiel Van Cauwenberghe en zoon,
Mejuffer Maria Van Cauwenberghe.

Heexr en mevrouw Hubert Van Cauwenbexghe-
Cruypelinck en kinderen,

Heer en mevrouw Guido Van Cauwenberghe-
Verlinden en kinderen,

De families Van Cauwenberghe, Marroyen,
De Prijck en Croquet
zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van christelijke deel-
neming en danken U.

Uitg. Thomas Marcel, Michelbeke.




