Waar geduld is, is blijdschap. H. Ambrosius.

-
GEDENK IN UW GEBEDEN
de onsterfelijke ziel van Juffrouw

Zenaidle VAN CAUWENBERGHE

geboren te Michelbeke de 5 november 1883 en
er zachtjes naar O.L. Heer gegaan, op 25 novem-
ber 1960, voorzien van het H. Oliesel en de
Apostolische Zegen in het uur van de dood.

Welzalig is de sterveling,
Die nooit op kwade wegen ging,
Maar die zijn leven, dag en nacht,
Gods wet bewaard heeft en volbracht.
G. Gezelle.
Een voorbeeldig en vroom leven werd hier
besloten door een zalige dood. De overledene
was van het uitverkoren getal van die stille zie-
len, die niets gemeens willen hebben met «de
wereld» en die hun leven slijten, eenvoudig en

vreed. in werken

Goedheid van hart, nauwgezetheid van gewe-
ten, kinderlijk geloof en kristelijk geduld in lij-
den waren haar kenmerken. De laatste jaren
onbekwaam om naar de kerk te gaan, onderhield
zij thuis trouw haar dagelijkse gebeden. De ze-
genspreking van Kristus zal in haar bewaarheid
worden : «zalig de zuiveren van harte, want zij
zullen God zien.»

Dit moge voor U, mijn dierbare Zusters, een
troost zijn. Ik besef zeer goed uw droefheid, maar
ik vraag U, dat gij ten volle zoudt berusten in
deze nieuwe beproeving. Gaat tot Maria, de
Troosteres van de bedroefden ; zij bekomt van
God voor U de kracht om het kruis te dragen.

Beminde Broeder en Familieleden, de dood
betekent voor ons geen scheiding, daar wij ver-
bonden blijven door hetzelide genadeleven, gij

op aarde en ik in de hemel. Daar wacht ik op
U allen, en dan zullen wij allen samen en on-
verbrekelijk het familiegeluk van God genieten.

Ik dank U allen, die mij in mijn hulpeloosheid
zoveel liefdediensten hebben bewezen. Ik bid
God, dat Hij het hun honderdvoudig moge ver-
gelden.

H. Hart van Jezus, wees mijn ziel genadig.
H. Maria, Moeder Gods, bid voor mij.
H. Jozef, bid voor mij.

Uw gebed was een kostbare hulp voor
onze overledene; uw deelneming een
ware troost voor de familie, die U van
harte dankt.

Mejuffer Eugenie Van Cauwenberghe,

Mejuffer Julie Van Cauwenberghe.

Mejuffer Augusta Van Cauwenberghe,

Heer en Mevrouw Oscar Van Cauwenberghe-
Verbeurgt,

De families Van Cauwenberghe en Ghijs.

Uitg. M. Van Cauwenberge-Van der Bracht




