Die sterft in gehele overgave aan Gods Wil
sterft de dood der Heiligen.

S

BID VOOR DE ZIEL VAN

Zoé VAN CAUWENBERGHE

geboren te Michelbeke de 30 Nov. 1893 en al-
aar godvruchtig overleden de 20 Dec. 1951
versterkt door de H.H. Sacramenten en de
Apostolische Zegen.

Lid van de Congregatie van O.L. Vrouw, de 3e
Orde en andere godvruchiige genootschappen.

Zalig zij, die onberispelijk zijn in hun wegen,
die wandelen volgens de Wet van God — zijn
leer bewaren en ‘t kwaad niet bedrijven. Ps cx 10.

Stil en eenvoudig heeft zij geleefd. - Goed voor
haar huisgenoten — haar troost vond zij in het

ebed en de godsvrucht tot O.L. Vrouw — zij
gie met Jezus leefde, is ook deelgenoot geworden
aan het lijden, dat haar als de schaduw in het
leven volgde — verduldig heeft zij dit pijnlijke
lijdden gedragen, en is langs de weg van het

ruis naar de Hemel gegaan.

Maria, mijn heilige Moeder, gij weet het, na
Jezus, heb ik altijd op U de hoop mijner zalig-
heid gesteld. H. Alph.

Vaartwel, dierbare broeder en zusters en familie-
leden — de tijdelijke banden, die ons verenigden,
zijn gebroken, maar de eeuwige blijven duren. —
Ik bedank U.:voor alles, wat gij voor mij gedaan
hebt : uwe liefdevolle zorgen, waarmee gij mij
dag en nacht omringd hebt in_mijn pijnlijke

Uitg. Van Cauwenberge - V. d. Bracht

danken om uwe deelneming en gebeden.

zielite. ' — God zegene U erom... Ik bid voor
— Steunt en helpt elkander en weest mij indach-
tig in uw gebeden en H. Missen. —' Tot weer-

ziens in de Hemel.

De familién VAN CAUWENBERGHE, GHILIS,

H. Hart v. Jezus, ik heb betrouwen in U.
300 d. afl.

H. Franciscus, bid voor mij.




