Gelukkig die in God gelooven
T |7 Als diepe wonden 't harte slaan!
Het is de Vader van hierboven
Die 't zoo gewild heeft en gedaan! G.G.
GODVRUCHTIG AANDENKEN

MARIA - EMMA VAN CEUNEBROECK

weduwe van

JOZEF VAN CAUWENBERGE
geboren te Nederbrakel, den 26 Mei 1872
en aldaar in den Heer ontslapen den 15 Januari 1948
Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Wijkmeesteres der 3-de Orde van den H. Franciscus.

BEDANKEN.

ge-De Grauw ;

Moeder is gestorven... en hoe ledig het huis waar
moeder verdwenen is!

Wij konden het ons maar niet voorstellen, wij dier-
ven het eens denken dat eensdaags dit vroom moe-
derhart, dat ons, haar kinderen, zoo hartelijk beminde,
zou stilvallen; dat die teedere oogen die ons zoo
liefdevol gadesloegen, zouden uitdooven ; dat die ver-
eelte handen, die ons zoo menigmaal zegenden, bleek
en versteven zouden liggen.

O goede God, alis ons hart gebroken door de droef-
heid, toch zijn wij U dankbaar om al het heerlijke dat
Gij ons door en langs 266 een moeder geschonken hebt :
de diepe godsdienstzin en ware godsvrucht waarvan
zij ons een voorbeeld gaf, het wijs beleid waarmede zij ’
ons, hfar kinderen, geleid heeft !

Mijn lieve kinderen, ik heb U het voorbeeld gegeven
in alle goede werken ; doet zooals ik en de goede God
zal U zegenen. Ik heb den goeden strijd gestreden ! Doch
ik verlaat U r.iet; steeds zal mijn gedachtenis rond U
zweven. Thans ga ik bij vader en hierboven wachten
wijsamen op U. - Hebt dank voor uw kinderlijke ge-
negenheid. Bidt voor mij en vader. Vaarwel en tot
weerziens.

Mijn Jezus, barmhartigheid ! 300 dagen afl.
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