De dood der rechtvaardigen is kostbaar in de ogen

..I.

TOT VROOM AANDENKEN AAN MIJNHEER

Victor Emiel VAN CLEEMPUTTE

zoon van wijlen

des Heren.

Heer Jan-Baptist en Mevr. Marie Herpelinckx

geboren te Voorde op 23 juni 1895 en godvruchtig
overleden in de kliniek van Ninove op 7 mei 1964,

versterkt door de H. H. Sakramenten der zieken.

Zijn laatste maanden waren maanden van ongemak.
Hij verdroeg alles met een kristelijke onderwerping
denkende op de troostelijke woorden van den H. Paulus
“Indien wij met Christus lijden, zo zullen wij ook met
Hem verheerlijkt worden.”

Al degenen die U dienen, o Heer, zullen in hun leven
beproefd worden, maar daardoor zelf zullen zij een eeu-
wige kroon verdienen.

Wat is het zoet te sterven als men wel geleefd heeft,
want de dood der rechtvaardigen is het einde van hun
lijden, de voltrekking van hun zegepraal en de intre-
de tot het eeuwig geluk.

Beminde bloedverwanten en vrienden, vaartwel op aar-
de, doch weest mij indachtig in uw godvruchtige ge-
beden en heilige missen.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.

De familien VAN CLEEMPUTTE, HERPELINCKX en DE CLERCH)).

BEDANKEN.




