VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Adolphina VAN COPPENHOLLE

geboren te Zottegem op 12 december 1885
en godvruchtig overleden in rustoord « Najaarszon »
te Brakel op 25 mei 1991,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van K.B.G.

Adolphientje heeft ons nu toch verlaten! Het
was in alle stilte, zachtjes ingeslapen, =zoals
haar leven was : onopvallend, eenvoudig, in deze
maand van Maria, die ze zo kinderlijk vereerde.
Het zal de mensen van « Najaarszon » heel wat
tijd vragen om zich te realiseren dat Adolphien-
tie voorgoed is weggegaan. Ze was als't ware
met het rusthuis vergroeid. Haar zachte stap van
haar kamerke naar de gemeenschappelijke zit-
kamer met haar vriendelijke « goede morgen -
bonjour - good morning », om toch niemand te
vergeten ; haar stil weggedoken zitten in het
hoekje van de zaal, verzonken achter haar dag-
blad dat ze helemaal uitlas, waren met de jaren
vast ingeankerd geraakt in het rustige tijdsver-
loop van elke dag.

Haar honderdste verjaardag tot zes maal toe ge-
vierd, was de feestelijke attraktie van het jaar
geworden : het deurke van haar kamer zo sier-
lijk met bloemen en gierlanden omkranst, was,
het blije beeld dat de eentonigheid van de lange
wandelgang reeds jaren doorbrak. Het wekte
bij alle voorbijgaande bewoners van het huis
hoop en blijmoedig vertrouwen elke dag!

Dolfientje heeft een heel lang leven gekregen ;
ze heeft geluk gevonden in stille dienstbaarheid
en tevredenheid met kleine dingen; gebed was
een onderdeel van haar dagtaak en met de hemel-

bewoners ging zij vertrouwelijk om: voor de
kieinste attenties kon zij kinderlijk dankbaar zijn.
Om deze en zoveel onnoembare dingen was zij
een schoon mens: graag gezien door al wie haar
benaderen mocht.

Dierbare familie, vrienden en kennissen, treuren
kunnen wij niet omdat we voorlopig gescheiden
worden. In aantal jaren heb ik veel meer gekregen
dan de meeste mensen, en ik heb aan die lange
leeftijd heel wat deugd beleefd. Danken we daar-
voor de goede God.

U allen, vooral de zusters en personeelslieden
van « Najaarszon », ben ik dankbaar voor het vele
goede en schone dat gij in mijn leven gebracht
hebt en niet het minst U, zuster Myriam en
zuster Hilaria voor de uitnemende zorg en liefde
waarmee gij mij al die jaren hebt omringd.

H. Maria, Moeder Gods,
op U stel ik mijn vertrouwen.

De familie VAN COPPENOLLE,
De Zusters,
Het personeel en de bewoners van het rustoord

danken U voor uw medeleven en gebed.

Drukk. L. De Ruyver, Brakel







