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Ter nagedachtenis van
Mevrouw

Denise VANCOPPENOLLE

echtgenote van de Heer
Gilbert YSEBAERT

geboren te Ronse op 14 maart 1920
en er overleden op 19 februari 1993.

«Elk afscheid nemen doet een beetje pijn. 't Is of
een draad wordt doorgesneden, waarmee je vast
zat aan het heden, waardoor je deel van een
geheel mocht zijn.
Ik vond hier zoveel goede dingen. Dat worden nu
herinneringen, die ik zuinig in mijn hart bewaar.
Deze mijmeringen komen bij ons naar boven bij het
onverwachte heengaan van deze geliefde
echtgenote, moeder en grootmoeder.»

(N. Benschop)

Lieve moeder, je leefde voor je kinderen, je gezin.

Je was een bezorgde moeder en grootmoeder.

Je wenste en hoopte steeds het allerbeste voor ons.

Ondanks vele zorgen en tegenspoed dacht je nog aan
de anderen.

Je had oog voor het schone.

Je hield van het leven en droeg zorg voor jezelf.

Toch werd je onverwacht van ons weggerukt.

Dat is moeilijk te aanvaarden.

Doorheen alles zeggen wij je voor alles dank.

Maria, moeder van Jezus en onze moeder, spreek voor
Denise ten beste.

De hr Gilbert Ysebaert, haar echtgenoot,

De hr en Mvr. Joseph d'Aleo-Ysebaert, kinderen en

kleinkinderen,
De hr en Mvr. Mirval Ysebaert-Van Paemel en dochter,
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen,

De families Vancoppenolle-Vandenhoecke en
Ysebaert-Landrien,
danken voor de blijken
van oprecht medeleven.

Rouwleiding Aelvoet, Ronse




