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Vroom aandenken aan
JONGEHEER

Frank VAN COPPENOLLE

zoon van de Heer en Mevrouw
Albert Van Coppenolle-Verliefden

geboren te Oudenaarde op 10 december 1953

en er in de hemelse vreugde opgenomen op

3 oktober 1970, gesterkt door het sacrament
der zieken

De goddelijke Kindervriend wenkte deze
reine kinderziel, en het snelde heen om eeuwig
te jubelen met Gods lieve engelen.

Het is pijnlijk en hard voor vader en moe-
der om zo 'n jongen, het kind van hun dage-
lijkse zorgen uit hun midden te zien wegge-
rukt, maar deze twee gedachten bieden zoveel
troost : Hij die hem gaf, nam hem terug. —
Hij nam terug om het altijd gelukkig bij Zich
te zien. «Laat de kinderen tot mij komen,
want aan hen behoort het Rijk der hemelens.

Bij zulke slagen, o God, valt het hart stil.
Als een stormwind rukt Gij dit kind weg dat
ons zo dierbaar was, en toch zien onze be-
traande ogen dankbaar naar U op, omdat Gij
ons zorgenkind gegeven hebt wat we zelf zo
dikwijls voor hem aan U vroegen : «Alles wat
goed is» en zonder de harden strijd gekend te
hebben mag hij nu al jubelen bij hen die in
het Evangelie genoemd worden «Zalig de zui-
veren van harte, want zij zullen God zien».

Dierbare ouders, ik kon het U niet zeggen,
God vraagt van U een zwaar offer. Weest
edelmoedig en herhaalt nu voor mij wat gij
zo schoon en diepgelovig gezegd hebt: «God
gaf, God nam, Gods naam zij gezegend». Ik

stierf in Uw armen, vader en moeder, haastig,
maar gij weet het toch, zo gerust om bij
O. L. Heer te komen

Goede ouders, zusters en broers, nu dank ik
U voor Uw leven voor mij, Uw zorgen om mij
brachten U dichter bij elkaar. Laat die band
tusjsen U blijven bestaan als herinnering aan
mij.

De Heer en Mevrouw
Albert VAN COPPENOLLE-VERLIEFDEN,
zijn ouders ;

De Heer Carol VAN COPPENOLLE

en zijn verloofde
Juffrouw Eliane TEMBUYSER,

De Heer Bernard VAN COPPENOLLE,
De Heer Edwin VAN COPPENOLLE,
Jongejuffrouw Carmen VAN COPPENOLLE,

Jongejuffrouw Violette VAN COPPENOLLE,
zijn broers en zusters ;

De families
VAN COPPENOLLE, VERLIEFDEN,
SAELENS en VANDEN BORRE,

DANKEN
voor de blijken van deelneming in hun rouw.
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