Moeder zijn is alles geven
zorg en lijden, liefd’ en leven
moeder zijn is alles derven,
alles, en tevreden sterven.

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MEVROUW

Julia VAN COPPENOLLE

weduwe van De Heer Georges WANNIJN

geboren te Etikhove op 14 december 1911
en godvruchtig overleden te Oudenaarde
op 17 november 1989,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Met de vertrouwvolle gebeden van de kristelijke
begrafenisliturgie bevelen wij deze geliefde over-
ledene aan de barmhartigheid van de Hemelse
Vader.

Dankbaar blijven wij haar gedenken. God onze
Heer, laat niets verloren gaan van al wat goed en
edel was in haar. Schenk haar Uw vrede en Uw
vreugde in de geborgenheid bij U.

Numag zij met de Heilige apostel Paulus nazeg-
gen: " Ik heb mijn loopbaan volbracht ; de taak die
God mij in dit leven opdroeg heb ik met goede wil
trachten uit te voeren ; ik heb het gelovig vertrou-
wen in Gods Voorzienigheid bewaard. Daarom blijf
ik hopen dat God mij de kroon zal schenken waar-

mee Hij zijn getrouwen beloont".

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen,ik
had u zo lief en zo graag was ik in uw midden. Ik
dank u voor de genegenheid en de goede zorgen.
Denk dikwijls aan mij terug.

Gij allen, verwanten en vrienden, bid voor mij.

Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons.

Hr. en Mevr. André Wannijn - Vergucht Julienne,
haar kinderen;

Heer Rudy Wannijn,

Mejuffer Rita Wannijn en verloofde,
haar kleinkinderen;

De families Van Coppenolle - De Riemaeker en
Wannijn - De Wolf

danken U oprecht voor de blijken
van kristelijke deelneming en gebed.

Rouwdienst en Funerarium Devos. Ronse.




