God mengelt het geluk dezer aarde met
bitterheden opdat wij een ander geluk zouden
soeken wiens zoetigheid niet bedrieglijk is.
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BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Achilles Van Cortenbosch

echtgenoot van Mevrouw

GEORGINE VAN DEN BERGHE

geboren te Velzeke de 20 september 1905 en
godvruchtig overleden te Denderleeuw
de 21 december 1958,

voorzien van de H.F. Sakramenten
der stervenden.
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Gelukkig =zij, die zich steeds vastgehouden
hebben aan hun geloof, die opgebouwd hebben
op een vaste hoop, die er naar gestreefd heb-
ben om in de liefde Gods bevestigd te blijven.

O.L. Heer heeft hem met een geduld geleden
kortstondig ziekbed voorbereid om een goede
dood te sterven, als bekroning van een welbe-
steed kristelijk leven.

Beminde echtgenote, pleegkind en familie.
leden, ik dacht niet dat we zo spoedig souden
gescheiden worden, doch matigt uw droefheid
want ik heb een wereld vol ellenden verwis-
seld voor een Rijk van rust en vrede. God
lone U voor uw toewijding. Tot weerziens in
de vreugden van de Hemel.

H.Hart van Jezus. ontferm U mijner.

Mevr. Achilles VAN CORTENBOSCH-
VAN DEN BERGHE,

zijn echtgenote ;

Mejuffer Julienne VEKEMAN,
zijn pleegkind ;

De familiéen VAN CORTENBOSCH,
VAN DEN BERGHE,
OTTE en
EECKHOUT,

BEDANKEN

Begrafenisond ingen Schotte, Denderleeuw
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