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Ter nagedachtenis van
DE HEER
ALFONS VAN COTTHEM
echtgenoot van Mevrouw Marguerite VIJVERMAN

geboren te Welle op 24 oktober 1911 en zacht ontslapen
in het Akademisch Ziekenhuis te Gent, op zondag
22 december 1968.

Zoals hij heeft geleefd, zo heeft hij ons verlaten: kalm
en rustig, minzaam voor allen, in liefde voor het schone
en het goede.

Vele maanden heeft hij opgeruimd, zonder een klacht,
zijn ziekte gedragen, steeds vol goede moed, dank-
baar voor de goede zorgen waarmee hij werd om-
ringd en slechts bezorgd om de last die hij anderen
niet wilde aandoen

Zijn optimisme en opgewekte lach zullen wij niet vliug
vergeten. Helaas, zijn levenswens, een rustig bestaan
in zijn "hutje bij de zee" is niet meer in vervulling
mogen gaan. Nu zijn de ogen voor altijd gesloten, de
handen vredig gevouwen, maar zijn gedachtenis blijft
leven als een voorbeeld van een rechtschapen, vrien-
delijk man, een liefdevolle, zorgzame echtgenoot en
vader, die zich door genegenheid en dienstvaardigheid
zo velen tot vriend heeft gemaakt.

Liefste echtgenote en kinderen, te vroeg zijn wij van
elkaar gescheiden. nu vlak voor enkele van onze
mooiste dagen. Laat het U echter in uw grote leed
een troost zijn, dat wij ons samen toch over hun
komst mochten verblijden. Wil verder niet versagen

en blijf vertrouwen op wat de toekomst U nog bren-
gen kan. Blijft elkaar steeds liefhebben en helpen,
want met het besef zijn plicht te hebben gedaan,
valt het afscheid minder zwaar.

Rust zacht, ons aller goede vriend, de warme gene-
genheid die gij ons steeds hebt geboden, zullen wij
nimmer vergeten.

Voor uw blijken van deelneming danken
U zeer oprecht:

Mevrouw Marguerite Vijverman,
zijn echtgenote;
De Heer en Mevr. Van Cotthem-Van Snick
en kinderen;
De Heer en Mevr. Charlier-Van Cotthem,
zijn kinderen en kleinkinderen;
De Heer Jozef Van Cotthem,  zijn vader;
De Heer en Mevr. Callebaut-Van Cotthem,
kinderen en kleinkind,
zijn schoonbroer, zuster, neven en nichten;
De families Van Cotthem, Willems, Krickx,
Wijnant, Vijverman en Van Der Fraenen.

Denderleeuw, 28 december 1968.




