Bedenk toch wat het leven is
Hoe verga 1kelijk Gij de mens hebt gemaakt.

(P~ 89,48)

BID VOOR DE ZIEL VAN
de Heer

Edward VAN COTTHEM

Echtgenoot van Mevrouw

Valentine DE WAELE

geboren te Denderleeuw, op 3! juli 1891
en godvruchtig overleden te Ninove op 15 april 1963
gesterkt door de H.H. Sakramenten der Stervenden.

Hoe vergankelijk is het leven. Wij wanen ons
zo groot en sterk op deze aarde. Doch God al-
leen beslist over al wat hemels of aards is en roept
ons tot Zich terug naar zijn H.-Wilsbeschikking.
Zijn wil veschiede!

Deze overledene was een goed echtgenoot en
2en man van eer en deugd. Zijn omgeving zal hem
gedenken als een goed en rechtschapen man.

Waarom is mijn kwaal zonder hulp en onge-
neesbaar geweest? Omdat Gij, o Heer, gehandeld
hebt volgens uw goddelijke Wil. Dat uw naam
gezegend zij ! Jerem. 15. 12,

God, Schepperen Verlosser van alle gelovigen
schenk vergiffenis van zonden aan de zielen van uw
dienazen en dienaressen opdat zij door onze vrome
smeeckbeden de kwijtschelding mogen bekomen die
zij altijd hebben verlangd. (Liturg. overledenen)

Lieve echtgenote kinderen en kleinkinderen
de beproevingen zijn ons niet gespaard gebleven.
Laat ons echter vol overgave het lijden uit Gods
hand aanvaarden en het eeuwiggeluk verwachten.

Bidt allen, omdat de Heer ons samen eens zoa ver~
heerlijken.
Jezus, Maria, Jozef 7j.afl

De familien VAN COTTHEM,
DE WAELE
VAN DER STRAETEN
en COBBAERT

danken voor wuw gebeden
en meevoelen in hun rouw.

éegrafenissen Dei}soorter
Drukkerij Rigo, Denderleeuw.




