Geloofd zij Jezus Christus. Amen.

BID VOOR DE ZIEL
MEVROUW
Irma Clementia Maria
VAN CROMBRUGGHE

echtgenote van Mr René Killemoes,
geboren te Smeerhebbe-Vloerzegem,
de 7 Maart 1893 en godvruchtig overleden
te Paricke, de 26 Januari 1949, versterkt door
de H.H. Sacramenten der stervenden
en de Pauselijke zegen.
Lid van alle godvr. genootschappen.

Gelijk het goud door het vuur gezuiverd wordt,
zo werd haar schone ziel gereinigd van alle
vlek door de smartelijke pijnen harer langdurige
ziekte.

Aan alles vaarwel zeggende, zelf aan haar ge-
liefde die haar toch zo nauw aan 't harte lagen
was haar laatste wens : « Naar den Hemel gaan! »

Gelukkig de huizen waarvan leden hierboven
wonen, om keten te maken en de hand te reiken
aan dezen die zij hier achtergelaten hebben.

(Ranam)

O Moeder van bermhertigheid, onze wvoor-
spreekster, onze zoetheid, ons leven, onze hoop!
Ontvang ons na dit ballingschap van dit leven.
Toon ons de gezegende vrucht uws lichaams
Jezus!| O Zoetmoedige, o godvruchtige Maagd
Maria, (Salve Regina)

Teerbeminde Echtgenoot, liefste kinderen — wij
waren gelukkig te samen, God heeft het anders
gewild. Gij hebt mij verzorgd, bemind en uw
grote liefde getoond in mijne ziekte, vergeet
mij nu niet in uwe gebeden. Leeft als goede
christenen, wij zullen elkander wederzien.

Zoet Hert van Jezus, ik heb betrouwen in U.

(300 d. afl.)

Hert van Jezus, wees mijne zaligheid.

X (300 d. afl.)

De familién VAN CROMBRUGGHE - DE WAEGENEER - KILLEMOES en

FAINGNAERT zeer gevoelig aan de blijken van deelneming,

betoond in den pijnlijken rouw die hen getroffen heeft,

bedanken.

Uitg. Surdiacourt, koster, St Maria-Lierde




