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VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Paul Van Cromphaut
echtgenoot van Mevrouw
Marie~Louise De Venter

geboren te Haaltert op 11 september 1913 en
godvruchtig overleden te Ronse op 14 juni 1986,
na een pijnlijke ziekte, gesterkt door de
H. Sakramenten der zieken.

Ziek-zijn kan een mens lang tekenen, en pijn
en lijden verzacht, als helende handen nabij zijn.

Arbeid siert zijn leven en altijd weer op post,
doorzetten en zorgen, het geeft rust op je oude
dag: “ik heb mijn plicht gedaan “.

Eerder teruggetrokken, maar niet minder sociaal
bewogen en in de kristengemeenschap opge-
nomen, vervulde Paul zijn plicht, leefde hij
wekelijks mee op Floreal, de plaats van zijn
Godsontmoeting en de plaats waar hij samen met
zijn echtgenote altijd stipt aanwezig was.

Dierbare echtgenote, dank om alle dagelijkse
zorgen en genegenheid ; om in ziekte, de troost
en de hulp, om vertrouwen en moed als het
minder goed ging. Gedenk mij in uw gebeden !

Beste familie en vrienden, de Heer roept mij
tot Hem, wil in een gebedje mij aanbevelen aan
Gods goedheid en liefde.

Zijn eeuwige rust zal mij de bekroning zijn van
dit leven !

Mevrouw Paul VAN CROMPHAUT-DE VENTER
Marie-Louise,

De families VAN CROMPHAUT, DE GRAEVE,
DE VENTER en VERSCHELDEN,

danken u van harte voor de blijken
van medevoelen en gebed.

Rouwleiding en crematie Aelvoet, Ronse




