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DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER
ALBERT VAN DAELE

f van Héle MODDE,

geboren te Nederbrakel op 5 december 1913
en godvruchtig overleden in de kliniek Sint-
Franciscus te Brakel-Opbrakel op 23 decem-
ber 1983,

gezalfd met de H. Olie «in extremis ».

Gepensioneerd Mijnwerker.

Al is het niet jong, het is evenmin op
een hoge leeftijd dat Albert onverwacht en
vilug ons ontvallen is. Voor de zoveelste
maal is dit, voor wie achterblijven een aan-
maning steeds bereid te zijn.

Het afsterven van een familielid is steeds
pijnlijk, zeker als het zijn geliefde echtge-
noot of vader betreft, die steeds bereid
was te helpen met raad of daad.

Hij was geliefd om zijn werkzaamheid,
zijn eenvoud en rechtschapenheid, om zijn
goedheid en diepmenselijk medeleven. Al-
len verliezen in hem een echte vriend.

Het blijft voor ons een troost te weten
dat Jezus ons een plaats bereid heeft in de
hemel om daar voor eeuwig samen gelukkig
te zijn.

Dierbare echtgenote, kinderen en klein-
kind, dank voor uw liefde en toewijding.
Blijft elkander helpen en steunen in het le-
ven en wees mij indachtig in uw gebeden.

Dierbare familie en vrienden, wil ook mij
nog eens vroom gedenken.

De families
VAN DAELE, LIMPENS,
MODDE, DE COUVREUR,

danken U.

Begrafenissen Raoul, Marktplein, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




