Gelukkig zijn zij allen
die hemelwaarts genood
in Vaders handen vallen
en leven na de dood.

.I.

Bid voor de ziel van MEVROUW
Anna-Alberta VAN DAELE

geboren te Nederename op 8 februari 1919 en
overleden te Gent in het ziekenhuis Heilige
familie op 10 juli 1984, gesterkt door de H.
Sakramenten der zieken.

Wij hebben hier geen blijvende woonplaats.
Wij zijn trekkers, mensen op doortocht... Het
leven is komen en gaan, vreugde en pijn en
doorheen alles steeds verwachting naar beter
en schoner.

En al heeft het leven een zelfde begin en

eindpunt, de levensweg van elke mens is zo
verschillend. Eenvoudig werkzaam en goed van
hart, heeft zij haar levensweg gegaan en haar
ten dienste gesteld van haar gezin.
Toen kwam de onverbiddelijke ziekte; alles
werd geprobeerd... maar tevergeefs. Maanden-
lang heeft ze dan nog gevochten tegen haar
ziekte, maar uiteindelijk heeft ze zich dan ge-
wonnen gegeven. Met gelatenheid heeft zij het
lijden en de dood aanvaard.

Liefste echtgenoot, kinderen en kleinkinderen,
ik dank u om uw bezorgd meeleven; dank uw
liefde, geduld en genegenheid in deze moei-
lijke dagen. Vergeet mij thans niet, maar bid

voor mijn zielerust.

Beste familie, vrienden en kennissen, ik dank
u allen voor uw vriendschap en uw genegen-
heid. Weest mij indachtig in uw gebeden.
Barmhartige God, aanvaard mij in uw eeuwige
nabijheid en vreugde.

Uw deelneming bij het verlies van haar die ons
zo dierbaar was, schonk ons veel troost en uw
gebed was een echte hulp voor onze beminde
afgestorvene.

Hiervoor danken u van harte:

Albert VAN HESSCHE haar echtgenoot
G. VAN HESSCHE-VERLINDEN en kind
M. VAN DEN BERGHE-VAN HESSCHE,

en kinderen
N. VAN HESSCHE-PETRENS, en kinderen
P. VAN HESSCHE-DE VRIESE, en kinderen

De families VAN DAELE, VAN DEN BERGHE,
VAN HESSCHE en VANDEN HOUTTE

Namis op maandag 23 juli 1984 om 19 uur.

druk. Lelieur-Van Lancker, Petegem




