Geloofd zij Jezus Kristus ! Amen.
: t
BID VOOR DE ZIELERUST
van Mijnheer

Auguste-Henri-Libert Van Daele

echtgenoot van Mevrouw
Irma-Marie VIVILLE,

geboren te Nederbrakel op 11 augustus 1885 en er
zacht in de Heer ontslapen op 22 oktober 1961,
gezalfd met de H. Olie «in extremis».

Lid van de Bond van het H. Hart en van het
Xaverianengenootschap.

Verleen, zo vragen wij almogende God, dat de
ziel van uw dienaar die heden van deze wereld is
gescheiden, door dit offer gereinigd en van zonden
ontslagen, kwijtschelding en tevens de eeuwige rust
moge genieten. Door Kristus onze Heer.

Postcommunie van de begrafenismis.

De duurbare overledene was een goed man, echt-
genoot en vader. Door zijn voorbeeld in woord en
daad heeft hij het geloof doorgegeven aan de zijnen.
Zijn ijver en werklust zijn door iedereen gekend
en gewaardeerd. Men vertrouwde en betrouwde hem
omdat hij steeds onbaatzuchtig voor iedereen en in
alles raad wist. God belone hem voor al het goede
dat zijn leven siert en verdienstelijk maakt voor
de eeuwigheid.

Duurbare echtgenote, kinderen en familieleden,
mijn plotse heengaan kan u zwaar vallen, maar
voor U gaat het leven voort. De Heer kon mij ha-
len, ik was gereed. Ik dank U voor uw genegen-
heid welke ik van U mocht ondervinden in dit
leven en welke gij zult voortzetten door mij steeds
in uw gebeden te gedenken en mijn voorbeelden
indachtig te zijn. Tot weerziens allen in de hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 300 d. afl.

De families
VAN DAELE,
VIVILLE,
VAN WYMEERSCH,
DE CUBBER,

zijn zeer erkentelik om uw blijken van
kristelijke deelpeming en danken U.

Uitg. O. Surdiacourt, Nederbrakel




