De Heer is vol liefde en medelijden
lankmoedig en zeer goedgunstig.

Uitnodigine tot gebed voor

MEVROUW

Elisa VAN DAELE

weduwe van de heer Remi LAUWERS

Geboren te Velzeke op 8 september 1909 en
in de Heer ontslapen te Zottegem op 10 mei
1995, gezalfd met het Sacrament der
zieken.

De families VAN DAELE, DE SPIEGE-
LEER en LAUWERS, COOLENS danken
U, voor uw gebed en medeleven.

God, dat wij verlost zijn

en tot uw kinderen aangenomen,

hebben wij aan U te danken.

Geef ons uw liefdevolle aandacht

opdat wij tot de ware vrijheid komen

en eeuwig leven erven door Jezus Christus.
( openingsgebed Se Paaszondag )

Hoe oud en ziek dat moeder ook wordt, toch willen
we haar nog niet missen en.is haar heengaan grote
smart.

Heel lang mocht ze, met haar echtgenoot, zorg dra-
gen voor het gezin, beredderen in spaarzaamheid en
wijs vooruitzicht. Als groot- en overgrootmoeder
ook bleef ze met haar vermanend vingertje haar
goede raad rondom zich uitdelen. Door de zorgen
van eigen volk mocht ze zich veilig geborgen weten
voor de levensavond in eigen omgeving. Nu haar
weerstand gebroken was, trachtte ze nog alleen naar
de rust van Gods Vaderhuis, bij haar Stinus, die ze
voor vijf jaar moest afstaan.

Goede Vader, neem haar barmhartig aan omwille
van de Kruisgenade van uw Zoon en zegen met uw
genade allen, die haar in uw Naam hebben welge-
daan.
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