Dankbaar aandenken aan

de heer

Gaston VAN DAELE

weduwnaar van mevrouw

Madeleine Gabriéls

geboren te Grotenberge op 22
november 1926 en er in familiekring
overleden op 26 april 2004.

De namis zal worden opgedragen op

zondag 23 mei 2004 om 9.30 u.
Uw deelneming in het verlies van vader

schonk ons veel troost,
wij danken u daarvoor.

Rouwcentrum Porrez Zottegem

Vader is heengegaan op een mooie
lentedag. Veel te kort na het overlijden
van moeder keert hij nu terug bij haar,
naar het eeuwig leven. Geboren in
Grotenberge, groeide hij op verbonden
met de natuur, waarvan hij zoveel
hield. Steeds was hij vol hoop en
vertrouwen, een trouwe echfgenoof en
een zorgzame vader. Hij stelde zich
met weinig tevreden. Onverstoorbaar

ing hij zijn eigen weg. De kamp met
ﬁef harde labeur schrok hem niet af.
Hij was totaal ingenomen door de
gewone taken van iedere dag, voerde
ze uit met plichisbesef, in eenvoud en
in rechtschapenheid.

De laatste jaren van zijn leven werd hij
gekweld en getekend door ziekte. Zelfs
de sterkste moest buigen en heeft de
vergankelijkheid van het leven ervaren.
De rust die hij zichzelf weinig gunde
werd hem nu opgelegd.

Vader, nu je er niet meer bent, beseffen
we pas hoe we jou hebben liefgehad.

Dierbare kinderen en kleinkinderen,
troost u nu mijn sterven een einde heeft
gesteld aan de pijn. lk dank u voor uw
genegenheid en liefdevolle  zorgen
tiidens de laatste weken van mijn leven.




