Wat vroeger, wat later, wij gaan allemaal,
Die zwak zijn als 't halmpje, die sterk zijn als (s}taal.

.1.

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Hector VAN DAELE

echtgenoot van Mevrouw
Germaine DE MEYER

geboren te Velzeke, de 22 September 1907 en
godvruchtig overleden te Aalst, (Kliniek Mijlbeek)
de 5 Maart 1955,

gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

In volle mannenkracht werd hij neergeslagen ; als
het staal werd hij in het vuur der loutering geworpen.

Hij wist zijn huisgezin met zorg te besturen, zijn
kinderen de grondregels van de kristelijke deugden in
te planten en als erfdeel achter te laten.

(H. Vincentius.)

Het kruis volgt de mens bij al zijn levensdagen. Wie
het kruis opneemt en het draagt met geloof en betrou~
wen, zal deel hebben in de heerlijkheid van de Heer.

Vaartwel, beminde Echtgenote en Kinderen. Ge weet
het, ik heb veel en lang geleden, ik heb het de Heer
geofferd voor uw geluk. Ik verlaat u met innig spijt
doch met de zoete hoop u weder te zien in de hemel.
God zegene en beware u nog lange jaren. Tot weder~
ziens ; blijft me indachtig in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (500 d. afl.)
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. (500 d. afl.)
R. L P.

Drukk. Melckebeke, Hoogstraat 25, Zottegem
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Mevrouw Hector VAN DAELE, geboren Germaine DE MEYER ;

Mejuffer Eliane VAN DAELE ;
Mijnheer Germain VAN DAELE ;

Mijnheer Paulin VAN DAELE ;
Mijnheer Romain VAN DAELE ;

De familien VAN DAELE, DE MEYER, DE SPIEGELEER en PORREZ

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN
CHRISTELIJKE DEELNEMING EN GEBEDEN,




