Ik was een blomme,... en bloeide voor Gods Oog.

_I_
GEDENK IN UWE GEBEDEN
de ziel van jonge Juffer

Liliane, Maria VAN DAELE

dochtertje van
Heer Albert en Mevrouw Jeanne De Smet

geboren te Nazareth, de 31 oogst 1945 en god-
vruchtig overleden te Ouwegem, op het feest van
Sinte Godelieve, de 6 juli 1956.
»In Extremis “ gezalfd met de H. Olie.

» Heer, wat zijt Gij toch ondoorgrondbaar in Uw
werken “. Pas hebt gij aan een Moeder- en Vader-
kroon een elfde parel gehangen, of Gij plukt reeds
een diamant voor beider hemeldiadeem ! Gisteren
was er vreugde om een kindje meer, vandaag be-
vochtigen onze tranen de aarde waarin één onzer
lievelingen rusten zal. En toch o God, bidden wij
uit geheel ons hart : ,, Uw H, Wil geschiede “.

Als een zonnestraal die even de aarde streelt en
dan vlug verdwijnt, zo is het leven van Lili ge~
weest. Een zonnetje was zij voor haar omgeving,
zusjes, broertjes en makkertjes. Wie was niet ge-
steld op haar schrandere kwinkslagen en haar
guitige lach ? Kan een kind dat zich regelmatig
koesteren gaat in de Zon der H. Hostie wel anders
zijn dan zonnig, blij en deugdzaam ? Over dit zon~
neleven liet God een wolk voorbij trekken : een
jaar geleden kwam de ziekte, die Lili op haar laat-
ste levensdag zou doen vragen : « Mama, waarom
moet ik zo ziek zijn». Lili, omdat Jezus het offer
van uw jong leven vroeg, opdat vele meisjes zon-~
nekinderen worden zouden der H. Hostie.

Lieve Mama en Papa, ik dank U voor uw liefde
en toch zo grote kommer om mij. Weent niet : God
heeft U een engelke gegeven in de hemel, dat voor
U en al zijn zusjes en broertjes bidden zal. En Gij,
mijn duurbare zusjes en broertjes, spreekt Jezus
veel over mij als Gij te communie en naar de mis
zult gaan, helpt onze brave ouders hun smart
lenigen.

e

Lili, de Eerwaarde Zusters, die zoveel van U

hielden, spreken U nog ’'n laatste woordje. Luister :
LILI,

Hoe schoon is uw oog, dat God nu ziet.

Hoe lief uw lippen, waarvan Gods lof weerklinkt.

Hoe prachtig uw handjes, die nooit iets kwaad
hebben gedaan.

Hoe bekoorlijk uw voetjes, die nooit op wegen van
zonde hebben gewandeld.

Hoe glanzend uw ziel, in de onschuld van uw
kinderjaren uit het leven gegaan.

BID DE VIER AKTEN.

Hr. en Mw. Albert VAN DAELE - DE SMET,

Annie, Frida, Erna, Ria, Magda, Jan, Paul, Paula
en Kristine,

De familiéen VAN DAELE en DE SMET,

zeer getroffen door de gevoelens van deelneming
en de blijken van genegenheid hun betoond bij het
groot verlies dat hun getroffen heeft, bieden U hun
ontroerde dank en diepe erkentelijkheid aan.




