-l_ 2 Bid om vrede

voor Mevrouw

ALICE VAN DAMME

echtgenote van Mijnheer

Denis DE BACKER

geboren te St.-Maria-Lierde, op 17 juli 1893,
en versterkt door het Sakrament van de zieken en de
Pauselijke Zegen, aldaar overleden op 6 juni 1968.

Lid van de Bond van het H. Hart.

Dichters, denkers, schilders, beeldhouwers
en musici van alle tijden, hebben als om de
ereprijs de goede moeder willen vereeuwigen.
En... nog is het onderwerp er niet over
uitgeput.

Maar... boven dat alles, dacht ik, dat de
beroemdste woorden van St.-Paulus voor de
en deze ware goede moeder van 12 kinderen,
eerlijk passen:

.» De liefde is lankmoedig en goedertieren,
de liefde is niet afgunstig,
zij beeldt zich niets in.
Zij geeft niet om de schone schijn,
zij zoekt niet wat haar niet aangaat,
zij laat zich niet kwaad maken
en rekent het kwade niet aan.
Zij verheugt zich niet over onrecht,
maar vindt haar vreugde in de waarheid.
Alles verdraagt zij, alles gelooft zij,
alles hoopt zij, alles dult zij.
De liefde vergaat nimmer.’’ (1 Kor. 13)

Geliefde kinderen en kleinkinderen, mocht
dat mijn portret zijn, spiegelt u dan in mij.
Dan ben ik gerust voor uw goede vader,
dan leeft in deze heilige woorden al mijn
dank voor u en vooral voor Louise, mijn
geliefde dochter.

Uw gebeden blijven een steun voor de overledene,
Uw blijken van deelneming een troost voor ons.
Danken u oprecht:
De Families VAN DAMME,
DE BACKER,
HOEBEKE,
VAN NIEUWENHOVE,

Uitg. L. Surdiacourt, St.-Maria-Lierde




