Zij'heeft haar strijd gestreden,
gedreven door het lot,

heeft zij de pijn geleden

op weg naar God.

Zij ijlde door de straten,
gedreven door het lot.

Zij kon ’t gewoon niet laten,
op weg naar God.

Zij heeft haar kruis gedragen,
gedreven door het lot.

Het leven hangt vol vragen.
Het antwoord kent slechts God.
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EEN VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

ARLETTE VAN DAMME
Echtgenote van Willy De Naeyer

Geboren te St.-Maria-Oudenhove op 22 april 1947
en overleed te Brakel op 2 juni 1994.

Arlette is niet meer. Wat we vreesden is gebeurd.
Haar strijd is gestreden. Wat ging er in haar om? Hoe
innig wij ook met elkaar verbonden zijn, toch blij-
ven we vreemden voor elkaar. De manier waarop zij
afscheid nam, van ons en van het leven, trof ons al-
len diep. Wij hebben ons leven zelf niet in handen.

Het kan zo hard zijn en vol vragen.

Wij zijn een geheel van vlees en bloed, van zenuwen
en van gevoel, van bewustzijn en onderbewustzijn,
van denken en reageren.

Maar we zijn zo beperkt, zo klein, zo onmachtig !
Er moet niet veel gebeuren, of we liggen uit elkaar.
Feiten en gebeurtenissen, vreugde en verdriet, heb-
ben een weerslag op ons ganse gestel. Wat er bij een
ander omgaat, in het diepste van hemzelf, kunnen
we vaak niet begrijpen. We begrijpen onzelf nog niet.
Vol eerbied voor haar geheim, hebben wij de zeker-
heid dat, waar mensen ook heenvluchten in hun
nood, zij toch altijd terechtkomen in de armen van
de Vader, de Heer van leven en dood, die onze ge-
dachten en gevoelens doorgrondt en die begrijpt wat
er in ons omgaat. Hij heeft ons lief, wat er ook ge-
beure. Hij vultaan, waar wij tekortschieten. Hijisde
thuishaven waar wij op weg zijn. Aan Hem vertrou-
wen wij haar toe. Hij schenke haar zijn eeuwige rust.

De families Van Damme - Kindt - De Naeyer -
Taildeman danken U voor de blijken van deelneming
in de rouw die ons treft.

De namis zal opgedragen worden op zaterdag
30 juli om 18.00 uur.

Rouwleiding : bvba Funeralia, Noordlaan 81 - Zwalm
Tel. 055/49.93.54 - 49.88.31




