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BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

CLARA DELPHINA
VAN DAMME

weduwe van de Heer
RICHARD DE NAUW

geboren te Ophasselt op 20 januari 1904 en
godvruchtig overleden in het H. Hartenzieken-
huis te Ninove op 21 september 1983, gesterkt
door de H. Sakramenten der zieken en de Pau-
selijke Zegen.

Lieve moeder,

Nu voelen wij best hoe leeg het is geworden
in huis en hoe gelukkig wij waren als we u
een bezoek konden brengen. Met diepe dank-
baarheid denken we aan uw vele kleine at-
tenties, aan de zorgen en bekommernis, aan
de grote liefde voor uw kinderen.

Ge waart steeds met ons begaan, ondanks uw
eenzaamheid na vaders dood, ondanks die blij-
vende wonde van smart na de dood van uw
kleinkind, ondanks de pijn in uw eigen lichaam.
Gij hebt het in stilte gedragen. God alleen weet
wat er omgaat in een mensenhart. Hij alleen
kent onze pijn en ontgoocheling, onze vreug-
den en verlangens. Door Christus heeft Hij
tot ons gesproken : « Zalig de eenvoudigen, za-
lig de nederigen, zalig die zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien ».

Lieve moeder,

Het is zeer verdrietig om van u afscheid te
nemen... maar wij vertrouwen en bidden : dat
God u in zijn eeuwige liefde zal opnemen.

Op deze dag van dood en rouw en afscheid,
spreekt de kerk ons van rust en vrede, eeuwig
leven en weerzien. Dat is de sterke troost van
ieder Kristen mens.

God, onze Vader,

nu moeder haar leven onder ons is afgebroken,
vragen we U : vergeef haar wat ze uit mense-
lijke zwakheid heeft misdreven, gedenk hoe ze
in pijn en eenzaamheid tot U heeft gebeden,
en laat haar samen met vader voor eeuwig met
U leven.

Gij allen die me wel hebt gedaan, bedankt.
Weest mij in uw gebed indachtig.

De families VAN DAMME, DE NAUW,
VAN DEN BERGHE en VAN DER HAEGEN,

danken U oprecht voor de vele blijken

van innige deelneming in hun rouw.

Druk. Van Damme P., Voorde. Tel. 054/33.89.90




