« Eenmaal zal dit vernederd lichaam weer
verrijzen ».
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VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Elisa VAN DAMME

weduwe van de Heer
Richard VAN DEN BERGE,

geboren te St.-Maria-Lierde op 28 april
1901 en er godvruchtig overleden

op 2 augustus 1979, nadat zij de Pause-
lijke Zegen, de ziekenzalving en de H.
Teerspijze ontvangen had.

Lid van de Bond van de Derde Leeftijd.

Wat is het leven ? Een rook die vedwijnt.
Een mensenleven duurt zeventig jaar, of, als
we sterk zijn tachtig. Het meeste daarvan is
kwelling en zorg. (Ps. 90)

Na een rustige, schone oude dag, waarin
ze zich nog inzette voor hen, die haar no-
dig hadden, maar waarin ze ook rekenen
kon op de genegenheid, dienstbaarheid en
liefde van haar naastbestaanden is deze
vrouw heengegaan. Eenvoudig in haar geloof,
wijs in haar oordeel, mild in haar hart, zo
is Elisa door het leven gegaan, zo heeft ze
geleefd voor haar kinderen, zo was ze ge-
kend bij vrienden en buurtmensen. « lk ge-
loof » tot driemaal toe herhaald tijdens de
ziekenzalving, is als 't ware de stempel waar-
mee ze haar verblijf hier op aarde getekend
heeft. Daarom geven wij met groot vertrou-

wen deze overledene in de handen van de
Heer.

Mijn beste kinderen en kleinkinderen,
steeds zijt gij het middelpunt geweest van
mijn leven en van mijn belangstelling. Uw
waardering, vriendschap en medeleven maak-
ten mij gelukkig. lk dank U allen heel bij-
zonder om uw hulp, verzorging en opbeuring
die gij mij tijdens mijn laatste ziekte
schonkt. Moge de Heer U in uw verder le-
ven zegenen.

« Heer, wij danken U om de gave van dit
leven, om de ogen die Uw zorgende nabijheid
weerspiegelden, om de mond die Uw goed-
heid uitsprak, om het hart waarin Uw lief-
de woonde. Wij danken U voor het behoud
van dit leven in Uw armen en voor onze
eigen bestemming na het overschrijden van
de laatste levensgrens ».

De families VAN DAMME, VAN DEN BERGE,
HAEGEMAN, BOGAERT,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deel i en dank uU.
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