Voor de goede mensen is er vrede in dit leven,
vrede in het afsterven, vrede in het oordeel,
vrede in de hemel.

T
VROOM AANDENKEN AAN
JUFFROUW

Elza-Delphine Van Damme
dochter van wijlen

RICHARD VAN DAMME en

LEONIE VAN DEN BERGHE

geboren te Ophasselt op 1 juni 1906 en god-
vruchtig overleden te Sint-Lievens-Houtem op
2 maart 1981, gesterkt door de H. Sakramenten
der zieken en de Pauselijke Zegen.

Reeds enkele maanden had de dierbare over-
ledene begrepen dat de Heer haar wenkte.
Want aan het einde van elke levensweg komt
de mens voor God te staan.

Elza heeft dit laatste lijden aanvaard, zoals zij
Gods wil aanvaardde in heel haar leven. Zij
wist haar leven geborgen bij God: zo heeft
zij niet voor niets geleefd in deze wereld.
Zij was een goede zuster voor haar familie
en zij mocht van hen dan ook zorgende weder-
liefde ondervinden tijdens haar lange ziekte.

Zo zal zij die nu heenging, verwelkomd worden
door de Heer, want « Voor hen die Hem be-
minnen keert alles zich ten beste ».

Beste familie en kennissen, in al mijn doen
en laten heb ik u een voorbeeld trachten te
geven van eerlijkheid en oprechtheid voor God
en de mensen. Houdt deze gedachte in uw
midden dat zal u aanzetten voor mij te blijven
bidden.

De families VAN DAMME en
VAN DEN BERGHE,

danken U van harte voor de blijken

van innige deelneming in hun rouw.

Druk. Van Damme P., Voorde. Tel. 054-33.89.90




