«Alleen God laat mij zonder zorgen rusten».

1.

VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER
Frans VAN DAMME

weduwnaar van Mevrouw
Marie-Eudoxie VAN STEERTHEM,

geboren te St.-Martens-Lierde op 2 april
1893 en godvruchtig in de Heer ontslapen
in de kliniek St.-Elisabeth te Zottegem
op 5 november 1977, nadat hij de pau-
selijke zegen en de ziekenzalving had
ontvangen.

« De maat van ons leven is zeventig jaar,
of als wij heel sterk zijn tachtig ». (Ps 90)
Wat is het leven ? Het is een grashalm die
's morgens opschiet en 's avonds verwelkt
is. Het is als een rook die verdwijnt. Daar-
om bidden wij : « Leer ons onze dagen naar
waarde te schatten en zo te komen tot wijs-
heid van hart. (Ps 90)

Hoe gaarne vertelde deze man « uit zijn
tijd », over het werk dat hij presteerde, over
zijn belevenissen uit de oorlog 1914-1918.
In nzijn laatste levensjaren sprak hij veel
over zijn overleden echtgenote, wier dood in
zijn leven een pijnlijke leegte had nagela-

ten. Zijn grote vreugde en troost was zijn
kleinkind, dat hij echt vertroetelde.

Dierbare dochter en schoonzoon, gij hebt
vader lang mogen bewaren als een flinke
bejaarde man. Daarom veroorzaakt mijn eer-
der onverwachte dood bij u een diepe smart.
Gedurende mijn leven heb ik steeds bij te-
genspoed steun en sterkte gevonden bij de
Heer. Na moeders dood was het gebed mijn
grote toevlucht. Uw geloof, dat wij eens
elkander kunnen weerzien bij God, zal ook U
sterken en steunen. Vergeet uw vader niet
en blijft ook voor moeder bidden. Wendt U
in uw droefheid tot de Heer :

« Wij vragen U om vrede, Heer,

de diepe vrede van het hart,

die bewaard blijft in tijden van angst en
nood, in dagen van verdriet en rouw.

God, zorg voor ons die op deze aarde leven,
blijf bij ons, Heer,

ook als het avond wordt. Amen ».

De families VAN DAMME, VAN STEERTHEM,
VAN OYCKE, VAN DER SPIEGELEN,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.
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