+ GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL

van Mejuffer

GOO€ElieEvE van damme

Lid van de Congregatie van O. L. Vrouw en van de Derde
Orde van St-Franciscus en andere godvruchtige
Genootschappen van de parochie.

doCchteRr van
heeEr camieEl €n MEVROUW IRMA MORTIER

geboren te Assebroek de 18 Maart 1927 en haastig
overleden te St-Michiels de 2 Maart 1954,
gesterkt door het H. Oliesel.

Als ik op haar peinze, o Jezus,
die zo vroed was, die zo goed was;
die zo liefhad, U zo liefhad,
ons zo liefhad ; ach, en zoet was,
zoet gelijk Uw Harte, o Jezus! —
Als ik op haar peinze, o laat me,
laat me rouwen op Uw Harte,
Meester, of de kracht ontgaat me.
(J. Hammenecker)

Nu komt het ons voor welk een hemelgave zij is geweest:
hoe werkzaam en gedienstig in huis, hoe in Franciskaanse
geest verstorven aan het aardse, hoe onvoorwaardelijk
gehecht aan Jezus en Maria, hoe wijs met een beradenheid
die haar jaren vooruitliep, hoe weinig-eisend en toch
dankbaar voor de minste attentie, hoe belangstellend voor
't geluk van anderen. De grondtrek van haar karakter was
onmiskenbaar edelmoedigheid : die had “Godelieve,, van
God gekregen en Hij heeft Zijn Lieve veel gevraagd.

In de eenvoud van haar hart heeft zij zeker aan Jezus
alles blijmoedig ten offer gebracht, ook dit zo plots en
onverwacht sterven. Zij was Hem reeds lang geschonken,
toen ze haar thuis verliet om Zijn Bruid te worden, toen ze

het kruis van de ziekte omhelsde en telkens de ineenstorting
zag van mooie dromen die ze steeds onder andere vorm
opnieuw koesterde.

Zij hield van geen treuren en zodra het ergste voorbij was,
spande zich heel haar wezen naar nieuw “goed-doen,,.

Haar natuur was te rijk om te verzaken aan “geven,, en

haar jaren te jong om te versagen in gebroken verwachting.

Haar milde hevig hart is stil gevallen en haar handen die
het Kruis omkwellen zijn in berusting gevouwen over haar
borst waar een vuur in brandde dat zich van God en mensen
verteren wou.

Nu steeg ze met een blij gezicht

van d’aarde los naar 't eeuwig Licht;
En bidt voor ons en spoort ons aan
om Christus’ Kruisweg na te gaan.

Liefste vader en moeder, broeders en zusters al, gedenkt
uw Godelieve die niet meer “uw, was maar van Christus,
zoals ik het droomde. Bij Hem blijf ik allen beminnen en
voor de troon van Maria zing ik eeuwig “Magnificat,,.
Ik dank U voor alles en omdat ge mij mijn roeping zo
recht volgen liet. Van uit de hemel blijf ik U zoveel meer
nabij.

Mijn vele vrienden, ik weet dat ge voor mij bidden zult.

Heer en Mevrouw Camiel VAN DAMME-
MORTIER, kinders en kleinkinders ;

De Familien VAN DAMME, MORTIER,
VAN DEN BUSSCHE en POELVOORDE,

danken U van harte om uw deelneming
in hun rouw en om de gebeden die U

voor de afgestorvene opgedragen hebt.

DRUKK. A. VAN DAMME




