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« Ik ben de verrijzenis en het leven,
wie in Mij gelooft

zal in eeuwigheid niet sterven ».
(Joh. 11, 25-26)

DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Hector, Albert VAN DAMME
echtgenoot van Mevrouw Léona D'HOSE,

geboren te Sint Martens-Lierde op 2 januari
1904 en godvruchtig overledern in de Kliniek
der Zusters van Barmhartigheid te Ronse
op 23 oktober 1986,

gesterkt door de HH. Sakramenten.

Op de grote gedenkdagen van Allerheiligen
en Allerzielen, straalt in kristelijk geloof
de hoop ons tegen van een nieuw bestaan.
De natuur gaat langzaam dood en toch heeft
ze vele kleuren, soms spreekt men van een
gouden herfst. Goede God, dit is een beeld
van ieder mensenleven. Wij worden oud, wij
worden ziek. Het eeuwig Vaderland komt
dichterbij en kleurt, ondanks de pijnen, de
levensherfst in gouden kleuren.

Laat nu Heer, door lijden en beproeving heen,
de vreugde van de eeuwigheid zich langzaam
openbaren in de overvloed van uw barmhar-
tigheid.

Deze brave man heeft in zijn eenvoud, in
zijn vak en werk om den brode, dag na dag
van de morgen tot de avond, geleefd in
liefde en trouw aan God en de zijnen, met
een diep besef, dat in de kleine dingen van
de dag de grote zending ligt. Gelukkig die
mensen «die geloven » als het leven een-
tonig wordt, hard en zinloos schijnt, die
doorgaan, in liefde en trouw aan God tot
het einde toe!... Dat brengt ons eenmaal
thuis bij God en al dezen die ons zijn
voorgegaan.

Geliefde echtgenote, kinderen en kleinkinde-
ren, treur niet want mijn leven gaat door
bij God. BIlijff me dankbaar gedenken in
uw gebed. Dank voor uw oprechte genegen-
heid en goede zorgen. Tot weerziens !

De families

VAN DAMME, D'HOSE,
VAN OYCKE, OKERMAN,

danken U.

Namis : zondag 16 november om 10 wur.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel
Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek




