Wanneer dit sterfelijk leven endt,
Begint het endeloze leven....
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BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

HELENE VAN DAMME
htgenote van Mijnh
Victor Viville
geboren te St-Maria-Lierde de |12 september 1898
en godvruchtig in de Heer ontslapen te Geraards-
bergen de 4 augustus 1962. Voorzien van HH.
Sakramenten der Stervenden.
Lid van de confrerie van de H. Barbara.

Haar rostvast geloof en haar vurige godsvrucht
waren het geluk van haar leven, haar troost en
sterkte in hare pijnlijke ziekte, hare hoop bij het
sterven.

De Heer heeft haar beproefd gelijk het goud in
de smeltkroes; veel en pijnlijk heeft zij geleden,
doch, vol betrouwen op Jezus Heilig Hart, leed zij
met stichtende verduldigheid en heilige onder-
werping, daar zij rekende op de kroon die God
haar had voorbereid. Ll “Tim; ¢ 4. v 8.

Vaartwel, teergeliefde Echtgenoot, lieve kind-
eren en kleinkinderen: de dood scheidt ons, doch
onze liefde zal voortduren. |k dank U voor de
goede zorgen waarmede gij mij omringd hebt. In
de Hemel zal ik voor U bidden, hier zullen wij
eens verenigd zijn, om niet meer gescheiden te
worden.... Blijft mij intussen indachtig in Uwe ge-
beden.

Jezus, Maria en Jozef, dat hare ziel in vrede
ruste. 300 d. afl.

M

De familien VAN DAMME,
VIVILLE,
DE VOS,
BOCKSTAELE.

Zeer gevoelig voor de blijken
van deelneming hun betoond bij
het overlijden van hun teerge-
liefde afgestorvene,

DANKEN U.




