« Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij ».
(Joh.14-6)

DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

HUBERT VAN DAMME

echtgenoot van Mevrouw
MADELEINE VAN DEN DOOREN

geboren te Sint Maria-Lierde, op 30 oktober 1902
en godvruchtig overleden in de Sint Franciscus-
kliniek te Brakel, op 10 oktober 1977 nadat hij de
pauselijke zegen en de ziekenzalving ontvangen
had.
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De families VAN DAMME, VAN DEN DOOREN,
PERSOON en VAN NIEUWENHOVE,

danken U voor uw gebeden en blijken van
innige deelneming.

Uitg. R. Van Damme, Dorpsstr. 73, 9570 Lierde

In de herfsttijd van zijn leven is deze man
heengegaan. Niets liet voorzien dat de overgang
van tijd naar eeuwigheid voor hem zo nakend
was : gewoontegetrouw woonde Hubert nog de
zondagsmis bij, daags voor zijn dood. Was dit
regelmatig bijwonen van de eucharistieviering
soms de uitdrukking van zijn geloof in Jezus'-
woord : « Niemand komt tot de Vader tenzij door
Mij » ?

Hoe broos is het leven en hoe kortstondig !
Wijs is de mens die leeft alsof hij elke dag
sterven kan : « Gij kent dag noch uur». Dan zal
Christus ons armzalig lichaam herscheppen en
het gelijkvormig maken aan Zijn verheerlijkt
lichaam. Door Jezus' tussenkomst biedt de li-
chamelijke dood hoop op eeuwig leven.

Dierbare echtgenote, samen hebben wij ons
leven en ons gezin uitgebouwd. Samen deelden
wij de wisselvalligheden van het leven. Samen
kenden wij een gelukkige oude dag. Dank u om
uw goedheid en begrijpen. Laat uw gebed nu
de hulp zijn die gij mij toereikt.

Beminde kinderen, ik weet dat gij uw vader
niet zult vergeten, dat gij de mogelijkheden
waardeert die hij u schonk om uw weg door het
leven te maken. Zegt aan uw kinderen hoeveel
grootvader van hen hield en bidt allen samen
voor mij tot de Heer : « God, gedenk Hubert, die
Gij uit deze wereld tot U geroepen hebt. Be-
waar hem in Uw en onze liefde. Geef dat hij
mede dag verrijzen met uw Zoon, als Hij de
doden opricht en weer tot leven wekt en elke
mens de trekken geeft van zijn nieuwe heerlijk-
heid ».
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