Het geheim der dood leert ons wat wij in dit
leven zijn. Mare.

T Gewaardig U Heer
Met het Eeuwig Leven te belonen
De Ziel van Uw Dienares

Mevrouw

IRMA VAN DAMME

weduwe van Mijnheer PETRUS PEERTS

geboren te Onkerzele de 24 Maart 1872, en er over-
leden de 4 Juni 1952. Voorzien van de H.H. Sakra-
menten der stervenden.

Dit is onze roem : De getuigenis van ons gewe-
ten, dat wij in waarheid en oprechtheid voor God
op deze wereld gewandeld hebben.

De dierbare overledene had van God een ede-
le ziel en een goed hart ontvangen ; gans haar le-
ven was n leven van opoffering en toewijding, en
in haar laatste dagen was zij nog steeds meer be-
kommerd met anderen dan met zichzelf.

Voorbeeldige echtgenote en moeder, was zij de
voorzienigheid van haar huis. De verdiensten van
haar christelijk leven vergezellen haar op de grote
reis naar d'Eeuwigheid.

Moeder, wij betreuren uw afwezigheid, doch
we bewaren in ons hart het troostelijk aandenken

uwer deugden. H. Bernardus.

Vaartwel, mijn dierbare kinderen en kleinkin-
deren, hebt dank voor uw genegenheid en zorgen ;
ik ga vader nu altijd vervoegen in de Hemel, ver-
geet ons voorbeeld en onze lessen niet, blijft ons
ook in uw gebeden gedenken.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

300 d. afl.
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.
300 d. afl.
De Familién :
VAN DAMME
PEERTS
VAN DER PUTTEN
STEENHOUDT

danken om uw genegene blijken van kris-

tene deelneming in hun rouw.

Uitgever : Paul Van Wynendaele.




