F
IN VREDE

de ziel van de Heer
JAN-BAPTIST VAN DAMME

weduwnaar in het 1ste huwelijk van
HERMINE TORTELBOOM

en in het 2de huwelijk van
MARIE-LEONTINE THOMAS

geboren te Sint-Maria-Lierde, de 13 maart

1883 en er godvruchtig in de Heer ont-

slapen de 18 april 1967, voorzien van het

H. Sacrament der zieken en de Pauselijke
Zegen.

De dood van de christen is een werkelijk
pasen. Hij sterft aan deze wereld, bizon-
der aan zijn familieleden en aan de ge-
meenschap van zijn broeders hier op
aarde. Maar in Christus leeft hij in de
heerlijkheid van God en verwacht hij
de volledige verrijzenis op de jongste
dag.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en fa-
milieleden, ik dank U zeer hartelijk voor
uw goede zorgen en grote genegenheid.
Gij moet niet overdreven treuren want
wij zijn verlost ,, om te hopen " op ver-
rijzenis en eeuwig leven.

Zoekt vrede en troost in het gebed.
Onze God is geen God van doden maar
van levenden. (Mt. 22, 23)

LITURGISCH GEBED

Heer, geef hem de eeuwige rust

en laat, bij de droefheid om wat wij
verloren, in ons de vreugde rijpen
om wat hij heeft gewonnen :

Jezus Christus, Uw Zoon, onze Heer.
Amen.

Heer en Mevrouw Frans VAN DEN
DOOREN-VAN DAMME en kinderen,

Heer en Mevrouw Julien DE NORRE-
VAN DAMME en zoon,

De families VAN DAMME, VAN HOOR-
DE, TORTELBOOM, MORNI, THO-
MAS en VAN DER ZWALMEN,

danken U voor de blijken van
christelijke deelneming en ge-
beden.




