Bid voor de ziel van

MIJNHEER
Johannes VAN DAMME

rustend veldwachter der Gemeente,

zoon van wiilen Mr. Desiré en Mevr. Anna-
Carolina De Pessemier.

Geboren te Michelbeke den 18 December 1876,
en aldaar godvruchtig overleden den 6 November
1945, versterkt door de laatste H.H. Sacramenten.
Hij was eerelid van den Bond van het H. Hart,

lid van alle godvruchtige genootschappen.

Onze dierbare broeder en bloedverwant is ons
ontnomen. Gaarne hadden wij hem in ons midden
nog bewaard; maar de goede God heeft er an-
ders over beschikt : zijn heilige Wil geschieda.

Is ons hart met droefheid vervuld, wij troosten
ons bij de gedachte dat God hem heeft verlost
uit dit dal van tranen en ellende om hem in
een beter oord te beloonen voor zijn deugd,
zijn christelijke overtuiging, zijn minzaam karak-
ter, zijn verduldigheid in het lijden en zijn be-
rusting in den aanbiddelijken wil van God. Het
geloof was zijn sterkte in het leven, de vrees
des Heeren zijn wijsheid, de godsvrucht ziin
troost.

Rust zacht, dierbare broeder en bloedverwant,
onder de schaduw van het Kruis; wij zeggen
U geen vaarwel maar tot weerziens in den hemel!

Beminde broeder en zusters, bloedverwanten en
vrienden, bidt allen voor mij. Aan allen, vooral
aan U, mijn goede zusters, zeg ik dank voor
uw verkleefde zorgen. Ik heb U allen lief gehad
hier op aarde; ik zal U niet vergeten bij
O. L. Heer.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. (300 d. afl.)

- De P

De familien Van D

bedanken U voor uwe gebeden en uwe deelneming in hun rouw bij

het afsterven wvan

MIJNHEER

JOHANNES VAN DAMME
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